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Het MUSEUM VAN ZUILEN organiseert al vanaf januari 2010 StraatRetinies voor
de huidige en voormalige bewoners van een Zuilense straat. (Inmiddels weten al
zoveel mensen dit, dat ik me afvraag of ik het nog wel moet mededelen. Maar ja,

nu staat het er toch...)

Zo kunt u in het museum kennismaken met de geschiedenis van de straat, maar 66k
met elkaar. De Zoom-StraatRelinie van 2021 was geen echte relinie-belevenis. Dus
doen we het nog een keer, maar nu in het echt!l We hebben over de La Croixstraat &
Hanrathstraat méér te vertellen en te laten zien dan tijdens de Zoom-StraatRetinie!
Vandaar deze uitnodiging: Zondag 2 juni 2024 StraatRelinie voor de (ex)bewoners

van de La Croixstraat & Hanrathstraat. De toegang is gratis!

De StraatRelinie houden we van 14 tot 17 uur. De deur gaat open om 14 uur. Om 15
uur houden we een kleine lezing met dia's over het ontstaan van Zuilen en de La
Croixstraat & Hanrathstraat en omgeving en om 17 uur sluiten we de deur weer. Mis

het niet, geef u op.

Bestuur van woningbouwvereniging ‘Zuilen’ bij de oplevering van de woningen in
de Hanrathstraat in 1934.

Dat kopje stond vorige maand
toch ook al in de Zuilense
Nieuwsbode? Klopt, maar we
groeien nog steeds en houden u
graag op de hoogte.

Reeds jaren geleden kregen we
een prachtige glasapplicatie,
gemaakt door A. Luigjes.

Eindelijk kunnen we het in volle
glorie aan u tonen, het staat te
pronken op de ‘kraanbaan’, de
rand langs de gang naar het
museum.
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Het kunstwerk eindelijk goed in beeld.
Dit hing oorspronkelijk achter de
receptie van de Apparatenhal, nu
Werkspoorkathedraal.

Op de kraanbaan staat inmiddels
nog veel meer moois. De bezoeker
van de vorige locatie van het
Museum van Zuilen herinnert

zich  ongetwijfeld nog de
verschillende houten replica's
van o.a. burgemeester O.

Norbruis, pastoor Van Albach en
Cees Achterberg. Cees is nu ook
weer in beeld.

Het was even zoeken voor een
juiste presentatie. Dat is gelukt.
Velen van u kennen ongetwijfeld
de wereldberoemde foto van de
bouwers van het Empire State
Building in New York: een rij
mannen die rustig op een stalen
balk gezeten op grote hoogte
zitten te schaften.

Wereldberoemd, toch?

Een foto die tot de verbeelding
spreekt. Van een groep

Werkspoorders werd in de jaren
dertig van de vorige eeuw een
foto geplaatst in het blad ‘Utrecht
in woord en beeld'.

Minder hoog, maar dan wel honderd
procent Werkspoor!

Dit plaatje strekte ons tot
voorbeeld: ‘onze Cees’ kwam ook
op de kraanbaan te zitten. Mét.
lunchbox en thermosfles.

opgericht voor een Nederlandse
kerncentrale. Ook enkele foto's
voor kolommen voor een fabriek
in Moskou. Kortom: een verrijking
van de collectie.

Ketel voor de Nederlandse
kerncentrale.

Ook de bijdrage van de heer
Valkenburg is het vermelden
waard: het zogenoemde vlucht-
koffertje van zijn schoonmoeder,
mevrouw Overes. Mevrouw A.
Overes, Dieselweg 8, Zuilen gaf
gehoor aan het advies van de
overheid voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog: zet een
koffertje klaar met noodzakelijk
bezit, dat u meeneemt in geval van
evacuatie of als u moet vluchten
voor het oorlogsgeweld.

Cees tijdens de schatft.

Zomaar over de post: 65
archieffoto’s van  Werkspoor,
waarvan slechts enkele al in
collectie.

O.a. foto’'s van de bouw van ketels
voor ‘Neratoom’, dat in 1959 werd

Het 85 jaar oude vluchtkoffertje van
A. Overes.

Onze tentoonstelling ‘Etalage
naar het verleden — Winkeltjes in
Zuilen heeft ook een satelliet in de
Bieb van Zuilen.

We mochten daar voor onze
vorige tentoonstelling ook al vier
vitrines inrichten en die
samenwerking is goed bevallen,
dus voor een mini-variant van

onze tentoonstelling kuntu ook in
de bibliotheek terecht.

Een kijkje in één van de vitrines in de
bieb van Zuilen. Ingericht met
informatie en stukken van de
‘Elinkwijkse Melk Inrichting’, de E.M.I

Daarom is het ook zo leuk om te
organiseren: het bezoek van de
StraatRelinie beleeft heel veel
plezier aan het weerzien van oude
bekenden, het kennismaken met
de bewoners ‘die nu in hun huis
wonen' en genieten van de lezing
met het verhaal over het ontstaan
van Zuilen en hun straat.

Er werd nog lang over nagepraat, het
was een zeer gezellige StraatRetinie.



